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De werkelijkheid van Christus
Arie van der Stoep

Een christen leeft vanuit een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die groter, sterker en

oneindig veel invloedrijker is dan die van de wereld om ons heen. Hij leeft vanuit, wat Paulus

noemt, ‘de werkelijkheid van Christus’ (1). Wat bedoelt hij daarmee en wat is de betekenis

daarvan voor wat wij vandaag meemaken?

Laten we eerst vaststellen dat Gods hele hart uitgaat naar ons, zijn kinderen. De rampen en ellende die

vandaag de wereld treffen, behoren niet tot wat Hij voor ons heeft bestemd of wat Hij zelfs voor de

wereld wil.

Wat wel waar is, is dat het allemaal niet toevallig komt, maar gevolg is van alle kwaad dat de mens op

de aarde aanricht. Het kwaad waarmee het leven van mensen en volken tot een hel wordt gemaakt. En

nog meer. Door dit kwaad brengt hij een vloek over de aarde en het leven erop, zodat de natuur en de

aarde zelf uit hun evenwicht geraken (2). Ook wijzelf lopen tegen het kwaad van mensen aan.

In de rust

Dit laatste zou ons ertoe kunnen brengen, daarin mee te gaan doen. Alleen, dit doen we niet, omdat

we deel hebben aan een andere wereld, het Koninkrijk van God. Christus is onze werkelijkheid. We zijn

andere mensen geworden. Door het geloof in Hem (3). Mensen met een ander hart, het hart van Jezus.

Dit klopt in ons en laat ons anders reageren. Het richt ons áf van de mentaliteit van de wereld en richt

ons óp het hart van God, dat ons vol maakt van zijn liefde. En van geloof en hoop.

Daarom laten we ons ook niet beangstigen door al die rampen, of verontrusten door complottheorieën

die ‘onheilsprofeten’ verspreiden. Die gedachten zijn niet uit God. Hij wil ons juist in de rust brengen.

Paulus schrijft: Wij verzoeken jullie, broeders (en zusters), ..., dat jullie niet snel jullie bezinning verliest of

in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, het zij door een brief, waarvan

lijkt dat die van ons afkomstig is, alsof de dag van de Heer (reeds) aanbrak (4).

We blijven nuchter

En zelf zegt Jezus: ... wanneer jullie horen van oorlogen en onlusten, laat je niet beangstigen (5). Waarom

zeggen Jezus en Paulus en de andere apostelen dit? Om ons te leren naar die dingen te kijken vanuit

de ‘werkelijkheid van Christus’. Die zegt: ‘God regeert. Jij bent van Christus en Christus is van God’ (6).

Daarom doen we niet moeilijk over het wel of niet ons laten vaccineren. We blijven nuchter en nemen

verantwoordelijkheid voor de mensen om ons heen (7). We willen geen oorzaak van onheil voor hen

kunnen zijn. En God, op zijn beurt, zal het voor ons laten meewerken ten goede (8). Want Hij is onze

Vader.

Uit de Bijbel:

(1) Kolossenzen 2:16-17.



Laat ... niemand jullie blijven oordelen inzake ... dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen

moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.

(2) Jesaja 24:4-6.

De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; ... Want de aarde is ontwijd door haar bewoners,

omdat zij de wetten hebben overtreden, ... Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners

boeten ...

(3) Efeziërs 2:20-24.

Maar jullie geheel anders: jullie hebben Christus leren kennen.

(4) 2 Tessalonicenzen 2:1-2.

... wij verzoeken jullie, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Heer Jezus Christus ..., dat jullie

niet snel jullie bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een

prediking, het zij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn (maar dat niet is), alsof de dag van de

Heer (reeds) aanbrak.

(5) Lucas 21:9.

... wanneer jullie horen van oorlogen en onlusten, laat je niet beangstigen.

(6) 1 Korintiërs 3:21-23.

... alles is ... van jullie ...; maar jullie zijn van Christus en Christus is van God.

(7) Galaten 6:10.

Laten we dus, daar we de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze

geloofsgenoten.

(8) Romeinen 8:28.

Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet meewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, ...
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